
Vogelcursus 2024, excursie 5, 30 maart 2024 - Everdingerwaard 

Regen op de heenweg, regen op de terugweg, grijs, maar droog en windstil tijdens de 

excursie. Wat een geluk! Op de parkeerplaats van de Katholieke Kerk in Everdingen wordt al 

een zingende zwartkop waargenomen en vroege vogel Piet heeft dan in de Everdingerwaard 

al een ijsvogel en een specht gespot. We lopen de dijk af en zien dan meteen een blauwborst 

in het riet. Eigenlijk maar een saai vogeltje op de rug, totdat hij zich omdraait en zijn blauwe 

borst laat zien. 

In de plas op het droge zit een groep kleine mantelmeeuwen. Volgens Piet zouden dit 

weleens de Britse kunnen zijn, maar we zien de poten niet. In het water allerlei watervogels, 

waaronder slobeend, wintertaling, meerdere bergeenden, futen en kluten. Je merkt dat 

iedereen die de kluut voor het eerst ziet, verrast is. De opvallende zwart-witte tekening en 

die opgewipte snavel, maken hem heel speciaal. 

Een prachtig gezicht, wanneer een grote groep grutto’s landt. Ze verzamelen zich na 

terugkomst uit West-Afrika in grote groepen bij ondiepe plassen en plas-dras-weilanden; de 

Everdingerwaard is dus ideaal. Hierna gaan ze pas als broedpaartjes uit elkaar.  

We horen en zien de tjiftjaf, kneu en rietzanger. Vooral de rietgors laat zich vandaag goed 

zien én horen! Net als de Cetti’s zanger, die er wat volume betreft nog een schepje bovenop 

doet. Hij zit ook weer in een struik recht tegenover het bankje, waar we even koffie/thee 

drinken. Precies de plek waar cursist Daan hem vorig jaar zo mooi fotografeerde. In een 

struik links tegenover het bankje zien we een roodborsttapuit. Die schijnt zich daar nogal 

eens op te houden, vertelt Chris. Zo wordt vogelen wel héél makkelijk!  

Op deze plek wachten we het laatste groepje op. Enthousiast vertellen ze over een bever in 

de Lek. Harko zag een boomstam tegen de stroom in drijven; vreemd! Bij nadere inspectie 

bleek het een bever. Het toeval wil dat deze cursist van vorig jaar toen ook al een bever in de 

Lek zag zwemmen en heeft gefotografeerd. Nog even en we kunnen beverexcursies volgen 

bij Natuur- en Vogelwacht! 

Voordat we omhoog lopen, de dijk op, zien we nog een groepje lepelaars. Samen met de 

zwanen vormen ze helderwitte vlekken in een verder wat grauw landschap. 

Van de jagers zien we vandaag de buizerd, sperwer en bruine kiekendief. In de hoge bomen 

bij het fort maakt een gaai kabaal.  

Langs het water bij het fort zien we veel bomen met knaagsporen. De bever is hier uitermate 

actief. Zo niet de bever die Henk als eerste ziet, liggend op een boomstam in het water. Deze 

flinkerd rust duidelijk uit van het vele verrichte zaag- en knaagwerk. De kettingzaag die we in 

de verte horen, kan zich de moeite besparen en dit beter overlaten aan de Gebroeders 

Bever. 



Ter hoogte van het fort, splitst de groep in drieën. Degenen met haast lopen via de dijk 

terug, met minder haast onderaan de dijk en zonder haast  langs de Lek.  

Vanaf de dijk wordt nog even gekeken of de steenuil thuis is in de nestkast bij een 

woonboerderij. Onderaan de dijk is de beflijster gezien. Cursist omschreef het zo: lijkt op een 

merel, maar met een witte vlek in de nek. De roerdomp laat zich tijdens hele excursie horen, 

maar niet zien. Tot op de terugweg! Voor een select groepje laat hij zich uitgebreid bekijken. 

Het hoempen wordt beantwoord door een tweede roerdomp. Hét hoogtepunt van deze 

excursie is slechts voorbehouden aan een paar geluksvogels! *) 

In het kader van weten welke vogel zich waar kan ophouden, stap ik ter hoogte van een plas 

aan de Diefdijk even uit. Bingo! Een ijsvogel, blauwer dan blauw, scheert over het water en 

staart vervolgens uit een warrige takkenbos minutenlang voor zich uit. Samen zien we, ieder 

vanaf onze eigen uitkijkplek, een vrouwtje krooneend waardig voorbij zwemmen. Met het 

blauw nog op mijn netvlies rijd ik door Middelkoop, waar ik opnieuw datzelfde blauw in een 

lage knotwilg opmerk. Toch nog een beetje blauw op deze grijze dag!  

Mariëtte van Koevorden 

 

*) nog een aanvulling uit de eerste hand over de waargenomen roerdomp, van de 5 

geluksvogels:  

Een roerdomp. En echt een kwartier lang, op het gras stond hij. Vlakbij de Lekdijk, maar natuurlijk 

niet daarvandaan zichtbaar voor de gehaaste pechvogels. En een eindje verder hoorden we er nog 

één roepen. Dus: minstens 2 exemplaren. Een drietal andere wandelaars, liep ons achterop. Men 

wilde zo dolgraag een blauwborst spotten, dat was nog niet gelukt, maar ……… wilt u een roerdomp 

zien? was onze vraag. Ze werden wild enthousiast!!! Die ene mevrouw ging voor het eerst een keer 

mee om hopelijk een blauwborst te zien. Dat is ook gelukt natuurlijk. Het plezier was 

enorm! Degenen die vanochtend de korte dijkroute terug namen, zeiden vooraf nog: Als jullie zeggen 

een roerdomp gezien te hebben, zullen we dat niet geloven. Dat is eigenlijk best jammer, dat maakt 

voor ons de pret iets kleiner. Het geheel werd voor ons vijven om 13 uur afgesloten met een laag 

overvliegende bruine kiekendief (mannetje). 

Chris Kramer 

 

 


