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Naar de Koornwaard, bij Heukelum. Parkeren doen we bij de voetbalclub aan de Groeneweg.

Vanwege de stand van de zon en de zuidelijke wind, lopen we eerst via de Groeneweg richting de
Nieuwe Zuiderlingedijk. We laten de Koornwaard voorlopig rechts liggen. In een tegemoet komende
auto zien we enkele bekenden die wat verlaat zijn, ze sluiten alsnog aan.

Op de dijk gaan we linksaf en na 500 m. rechtsaf de Kerkwegstoep af. Daar begint het echte vogelen.
Vanaf nu lopen we met de wind en de zon in de rug. In het riet horen we de rietgors zingen.. waar zit
ie toch? Ook laat de waterral zich even horen uit het rietmoeras. Rechtsaf ..... doodlopende weg. In
de verte blauwe en grote zilverreigers, ganzen, ganzen, eenden en eenden. Kieviten, scholeksters,
cetti’s zangers laten zich horen. De winterkoning, de roodborst, en spreeuwen evenzo.

Al gauw zien we raven! Ze maken allerlei capriolen. Ze zijn prachtig te zien, rondom het bosje waar ze
al enige jaren broeden. Voor de meeste cursisten een nieuwe soort, die nog niet in de cursusavond
besproken werd bij de kraaienfamilie, te zeldzaam. Uit het eerste huis komt een bewoner naar
buiten, hij wil graag weten wat al die wandelende mensen aan het doen zijn... ooo zijn jullie vogels
aan het kijken.....

Een grote groep smienten komt fluitend over. Enkele wintertalingen en krakeenden zitten langs een
wetering.

Na enkele honderden meters nemen we de tijd en plaats op 2 banken om koffie o.i.d. te drinken. Dit
is de plaats waar Piet regelmatig zit te ontbijten. In de hoop de zomertortels te zien. Daar is het nu
nog te vroeg voor. Ondertussen blijven we goed opletten of er wat voorbij komt. Kieviten! Buizerd.
Aalscholvers, een gaai en een watersnip!

Daarna teruglopend richting de dijk wordt een ijsvogel gehoord, een attente deelnemer neemt het
geluidje op en meteen verschijnt een fotootje en de naam van de betreffende soort. Geweldig handig
zo’n app...... een wandelende vogelgids wordt zo bijna overbodig.

We klimmen de dijk op en lopen linksaf richting de splitsing. Aldaar een mooi uitzicht over polder De
Eng...... waar jaarlijks de zwarte sterns broeden. Eind april hopen we de vlotjes weer te leggen.

We lopen dan terug richting de Appeldijk. Daar gaan we linksaf de Koornwaard op. Sommigen nemen
hier afscheid vanwege andere verplichtingen.

Op de plas zien we prachtig 2 soorten ganzen bij elkaar, die moeilijk zijn om te onderscheiden, maar
nu zitten ze naast elkaar en wordt het een makkie: de Canadese gans en de brandgans. Een
buitenkansje. Tegen de overzijde zwemt een pekingeend, volgens één van de gidsen tenminste. Maar
de cursisten corrigeren deze ijdeltuit ... het is geen eend (veel te groot)maar een witte gans, dan is
het een pekinggans, zo weet een gids zich er wel weer uit te redden.

We komen bij het trekpontje.....met ruim 30 personen, dat wordt 15 keer heen en weer trekken.

Uiteindelijk valt het mee, met 6 personen tegelijk wordt het 5 keer. Dan volgt het planken pad door
het wilgenbos. Glad, maar gelukkig met gaas bespijkerd. De groep is inmiddels langgerekt, degenen



die voorop lopen melden even later diverse soorten gezien te hebben. Grote zaagbekken e.d. De
achterblijvers zien o.a. sijsjes in de elzen.

Rond 12 uur zijn we terug bij de auto’s. Vlak daar voor zien we in de tuin bij een huis een raaf lopen!
Er loopt ook een hond. Een tamme raaf.... Toevallige combinatie? Misschien niet: van raven is bekend
dat ze vanuit de lucht wolven volgen bij hun jacht om een graantje/stukje vlees mee te kunnen
pikken. M.a.w. raven kunnen ons gaan helpen om wolven te spotten...

Wat een prachtige ochtend was het. Kostelijk weer, een prachtig gebied. Veel vogels gezien en
gehoord. Een aantal mensen vertrekken. Een tiental bestuurders willen nog wel 10 minuten rijden
naar Gellicum voor een wel heel bijzondere vogel. Uit de verte zien we een groot nest in een hoge
boom. Er zit een zeearend op. We zien de grote gele snavel (banaan) en de rug van deze vogel. Na
een minuut of 10 vliegt hij op en we volgen hem met de kijkers. De reden... er zijn enkele kraaien die
voor onrust zorgen. Wat een enorme vogel! Een zwarte kraai is maar een mugje.... Even later gaat ie
vlakbij het nest zitten, prachtig te zien! Deze soort is natuurlijk het hoogtepunt van deze excursie!
Geweldig! Rond één uur rijdt ieder richting huis.

De volgende excursie zal 16 mrt zijn. We gaan dan naar de Everdinger waarden en hopen dan de
eerste zomergasten te spotten, bijvoorbeeld de blauwborst. Wie weet.



